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GESCHENK UIT DE HEMEL 
 
‘Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: 
fakkel doorgegeven, 
woord om mee te leven, 
wijzer op de lange duur. 
 
Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
talen om te spreken 
van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 
 
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 
door de Geest bewogen 
met Gods rijk voor ogen. 
Kom, vervul ons, Geest, dit uur’. (lied 702; tekst: Andries Govaart)  

 
In drie coupletten van korte zinnetjes vertelt 
de liedtekst van de hand van Andries Govaart 
ons wat Pinksteren is. Eerst zijn er de wolken 
en het vuur van het joodse Pinksteren of 
wekenfeest, bij de Godsverschijning bij de 
berg Sinaï, in Exodus 19 en 20.  

Als de Geest van God in Jeruzalem neerdaalt op de leerlingen van 
Jezus, Handelingen 2: 1 – 14, is er opnieuw sprake van wolken en 
vuur. En tenslotte klinkt het gebed dat God ook ons nu aanvuurt met 
zijn Geest, zodat wij het verhaal van Gods levensteken doorvertellen. 
 
Nu met Pinksteren de nadruk zal liggen op wat ons gegeven is, op de 
ingeving, treft het me dat Corja Bekius in het Liedboek Compendium 
schrijft: “Het vuur van de geloofsgemeenschap ontstaat niet door 
zelfontbranding, maar wordt ons aangereikt, als een fakkel die van de 
één naar de ander wordt doorgegeven.”  
 
En met 4 en 5 mei op komst zie ik opeens ook die andere fakkeltjes 
voor me: Geef vrijheid door. Daarmee kunnen wij ook deze dagen van 
gedenken en vieren weer uitdragen, dat vrijheid belangrijk voor ons is. 
Bidden we dat ons verlangen naar vrede en vrijheid als een lopend 
vuurtje door onze wereld mag gaan. 
 
ds. Renske Zandstra  
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Even bijpraten in Onderweg 
 
Zo af en toe stellen mensen de vraag of ik mij al thuis begin te voelen 
in Den Dolder en de gemeente van de Maria Christina Kerk.  
Gelukkig is dat zo !  
Om te beginnen ‘verdwaal’ ik niet meer in het kerkgebouw. 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen: nog wel eens in het dorp - en raak ik 
hier gaandeweg op mijn plaats.  
Er ligt nu een aantal weken achter ons van kennismaken met elkaar en 
van eerste indrukken en eerste keren. Langzamerhand komen zo alle 
dingen voorbij, waarover collega Gert Landman mij in januari ter 
voorbereiding heeft verteld. Namen en gezichten worden vertrouwder. 
Het is echt mooi om te ervaren (en erin mee te doen) hoe er in de 
gemeente met elkaar wordt meegeleefd, met kaarten en bloemengroet, 
onderling contact en vooral een luisterend oor. Ook de betrokkenheid 
op de samenleving (ZWO, vastenmaaltijd, Kosovo, de herdenkingen 
van 5 april en straks 4 mei) is waardevol.  
 
Deze eerste periode is – mee vanwege de 40dagentijd en de Goede 
Week – nogal wat tijd en aandacht uitgegaan naar de kerkdiensten.  
Op de diensten in de Goede Week heb ik veel goede reacties 
ontvangen: de kleine kring rond de tafel-in-kruisvorm, de ingetogen 
Goede Vrijdag met kruishulde en de feestelijke Paasmorgen met 
bloemen en muziek en een preek die wat losmaakte. In de komende 
tijd hoop ik wat meer bezoeken te kunnen brengen, en ik verheug me 
ook op de drie bijeenkomsten rondom het thema Vertrouwen, waarbij 
we elkaar wat beter kunnen leren kennen. 
  
In deze Onderweg vinden jullie op pagina 14 een eerste aankondiging 
van het oecumenisch kloosterweekeinde van dit najaar, ook echt iets 
om naar uit te kijken.  
Als jullie dit lezen ben ik alweer terug van twee dagen nascholing in de 
Maartenskerk in Doorn onder de inspirerende begeleiding van Hanna 
Rijken. 
 
Tenslotte: overal begint de natuur 
eindelijk mooi uit te lopen en ook de tuin 
bij de kerk wordt weer prachtig. Een 
goede plek om eens even te verstillen 
en op adem te komen.  
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KERKDIENSTEN MEI 2023 
 
Zondag    7 mei: voorganger mevr. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.           organist: Chris de Jong 
      collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
                     Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
Zondag  14 mei: voorganger mevr. ds. K. Vos-Butuijn (Bilthoven) 
10:00 uur.           organist: Sietze Kaldeway 

                 collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 21 mei: voorganger ds. S. J. Rosmolen (Hoogland)  
10:00 uur.           organist: Jan Koert Brinkman 
Koffie wijk A     collecten: 1ste Diaconie, 2de Missionair werk 
 
Zondag 28 mei: voorganger mevr. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.           organist: Chris de Jong 
Pinksteren          collecten: 1ste Zending, 2de Kerk 
Dienst van Schrift & Tafel 
 
Zondag   4 juni: voorganger mevr. ds. R. Zandstra 
                            organist: Jan Koert 

                           collecten: 1ste Diaconie,2de Kerk 

                     Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 7 mei: We lezen uit Deuteronomium 6: 20 – 25, 1 Petrus 2: 1 – 

10 en Johannes 14: 1 – 14. Zo kort na Bevrijdingsdag is dit een mooie 

zondag om ons te bezinnen op het thema ‘vrijheid’. In de lezingen die 

het leesrooster ons aanreikt, raken we dan ook aan de vraag:  

hoe brengen wij mensen de vrijheid in praktijk? Want de vrijheid, bij de 

uittocht door God aan zijn volk gegeven, kan alleen bestaan als er ook 

grenzen zijn. En grenzen… die beleven we juist vaak als onze vrijheid 

belemmerend. Dit speelt in alle culturen en in alle tijden, ook die van 

ons. Hoe kunnen wij vrije mensen zijn?  

 

Zondag 14 mei: Op deze zondag is ds. Koosje Vos-Buteijn onze 

gastvoorganger en kan o.a. gelezen worden uit Johannes 16: 16 – 24, 

over de beweging van verdriet naar vreugde, van nood naar blijdschap, 

van kyrie naar gloria. 

 

Donderdag 18 mei, Hemelvaart: Op deze dag is er geen dienst in de 

Maria Christina Kerk, en wie wil is om 10:30 uur welkom in de 

Centrumkerk in Bilthoven, waar ds. Marjolein Cevaal  voorgaat. 

 

Zondag 21 mei: Op deze zondag is ds. René Rosmolen onze 

gastvoorganger. Er kan o.a. gelezen worden uit Johannes 17: 1 – 13, 

waar Jezus bidt voor zijn leerlingen. Alles gaat in deze tekst over relatie 

en verbinding.  

 

Zondag 28 mei: Op Pinksteren vieren we de Maaltijd van onze Heer. 

We lezen uit Ezechiël 11: 17 – 20 en Handelingen 2: 1 – 24.  

We citeren  het gedicht ‘Ik heb nooit’ van Gerrit Kouwenaar.  

Met Pinksteren gaat het om wat ons gegeven wordt.  

Ingeving is het thema dat de Eerste Dag er bij noemt: ‘Wuif ingevingen 

niet weg. Verdring ze niet met redeneringen, Misschien keren ze nooit 

terug. 

Ingevingen zijn geschenken; ze worden je gegeven om er iets mee te 

doen, En hoger dan alle afzonderlijke ingevingen is God zelf, die in ons 

wil wonen als de grote Ingeving: de heilige Geest’. 
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Toelichting 2e collecte 21 mei Collectedoel:  
PKN  Missionair werk 
 

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving 
 
Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 
Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de 
bezoekers: door het Evangelie te delen op een manier die bij hen 
past.  
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 
basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 
Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het 
werk van deze nieuwe kerkplekken. 
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VAN DE DIACONIE 
 
Detentiecentrum 

Op zondag 7 mei vindt er weer een wake plaats van 16:30 
tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 
in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we 
even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle 

vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad 
toch achter slot en grendel zitten. 
 

Voedselbank 
Op zondag 7 mei staat de mand voor de voedselbank 
weer klaar. U kan iets van huis meenemen of iets 
aanschaffen in de Wereldwinkel. 
 
7 mei Collecte: Diaconie 
 
14 mei Collecte: Diaconie 
 
21 mei Collecte: Diaconie 
 
28 mei Collecte: Zending  
 

Namens de Diaconie: 
 
Gerrie van Rijswijk 
 
                                                  ***** 
 
BEDANKJE 
 
 
Lieve gemeenteleden,  
 
Wij waren  aangenaam verrast dat we  het 
mooie bloemenboeket bezorgd kregen dat  
23 april vooraan in de kerk stond.  
Onze dank voor uw medeleven. 
 
Ria en Bert Spies 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
 

Na de drukke 40dagentijd en Pasen is de ZWO nu 
in rustiger vaarwater beland. 
We gaan ons opnieuw oriënteren op projecten die 
we kunnen ondersteunen. Welke projecten wel en 
welke niet. Er zijn er zoveel. Langdurige of kortere 
projecten. Wat hoort bij onze kerk en welke niet.   

Dichtbij, denk aan de Voedselbank bijvoorbeeld en welke ver weg. 
Wijsheid is hierbij geboden.  
Op de vergadering in juni komt Arjan Bikker, consulent van Kerk in 
Actie ons vertellen over nieuwe projecten.  
De  vakantietasjes komen er ook weer aan.  
Maar daar leest u meer van in het volgende nummer van Onderweg. 
Over Voedselbank gesproken: we vinden het fijn dat er leden zijn die 
een bedrag geven met de mededeling: doen jullie maar wat artikelen in 
de voedselmand. Daar worden we blij van. 
 

Ten slotte een gedicht van Huub Oosterhuis: 
 

‘Jij bent het antwoord niet op onze vragen God 
Jij bent geen troost als wij niet verder kunnen 
en aan de grenzen raken van ons bestaan. 
Jij bent geen toevlucht voor onze onwetendheid 
Jij vult de gaten niet, jij bent geen weg 
naar welk geluk dan ook, geen bron van welvaart. 
Jij bent geen wet en geen beginsel God 
je stelt geen eisen en je weet niet alles 
je bent niet blank, niet onbesproken. 
Je bent een ander zonder veel verweer. 
Je laat maar komen en je laat maar leven 
je bent niet hier, niet daar niet overal 
je bent niet alles God, je zegt zo weinig’. 
 

Dit schuurt, ik besef het. 
 

En als laatste, maar niet het minste: Pinksterzondag 28 mei is er een 
zendingscollecte. 
 

Met vriendelijke groet namens de ZWO:  
 
Edith Brehm 
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WIJ GEDENKEN 
 

Op donderdag 23 maart 2023 is overleden 
Riet Koudijs op de leeftijd van 89 jaar.  
Ze woonde jarenlang in Den Dolder en de 

laatste tijd in de Schutsmantel. In haar Dolderse jaren 
was ze betrokken bij de Maria Christina Kerk.  
Ze schonk er koffie, was actief in de PCOB en zong in 
‘de Lofstem’. Na haar verhuizing naar Bilthoven zocht 
ze contact met de Centrumkerk. Vandaar dat ik haar 
een bezoek bracht. Ik leerde haar kennen als een vrouw met humor en 
tegelijk ook als een spraakwaterval. Stiltes bestonden voor haar niet. 
Riet had een duidelijke mening en een soms stevig oordeel over 
mensen. Iets wat ze waarschijnlijk had overgehouden aan haar jeugd in 
een kindertehuis. Sociaal, dat was nog een andere typering die op Riet 
van toepassing was. Ze gedijde het beste met mensen om zich heen 
en genoot met volle teugen van de gezelligheid. Riet heeft geen 
makkelijk leven gehad. Ouders die onmachtig waren voor haar en haar 
broers en zussen te zorgen. Zich staande moeten houden in een 
kindertehuis en als alleenstaande moeder. Bij Gijsbert Koudijs vond ze 
het geluk terug. Ze trouwden en ze kreeg er, naast haar zoon Peter,  
vijf bonuskinderen bij. Later kregen ze samen nog dochter Els.  
In 1997 overleed haar man en in 2009 haar nieuwe partner Jan Ruig.  
In 2020 volgde de zwaarste beproeving namelijk het verliezen van zoon 
Peter aan Corona. Ondanks alles bleef Riet overeind. Je vraagt het je 
af waar haalde ze de kracht vandaan om zo’n sterke vrouw te zijn?  
Nou was Riet van nature een positief ingesteld mens.  
Over haar duistere momenten, verdriet en twijfels, sprak ze niet zo 
snel. Ze wilde anderen niet belasten met haar sores.  
Naast haar zonnige karakter was er ook haar geloof. Ze beleefde dat 
vooral in het horizontale, God gebeurt tussen mensen en zit niet boven 
in de hemel. Tegelijk was ze er diep van overtuigd dat God voor haar 
zorgde en dat het allemaal goed zou komen. Was dát waar ze haar 
kracht uit haalde?  
In de dankdienst voor haar leven op 29 maart in de Maria Christina 
Kerk lazen we uit het Bijbelboek Spreuken 31 over ‘een sterke vrouw, 
wie zal haar vinden?’ Daarna volgde haar crematie in Zeist. Dat haar 
gedachtenis tot zegen mag zijn, dat wensen we in het bijzonder haar 
dochter Els, schoonzoon Peter en schoondochter Annelies toe. 
  
Ds. Harold Oechies, predikant van de Centrumkerk te Bilthoven 
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FEEST IN KOSOVO: EINDELIJK GEEN VISUM MEER 
 
Ik denk dat ik nog nooit een Kosovaar ben tegengekomen die 
geen familie in het buitenland heeft wonen. Zoals sommige 
Nederlanders een neef of tante in Canada of Australië hebben,  
zo heeft praktisch elke Kosovaar heel veel neven en tantes in 
Zwitserland, Duitsland, Amerika of ons eigen Nederland. 
 
Er zijn zelfs schattingen dat twee à drie op de tien Kosovaren in het 
buitenland woont. En dat is niet gek. Zowel gastarbeiders (grofweg in 
de jaren ’80) als oorlogsvluchtelingen (vanaf begin jaren ’90) hebben er 
voor gezorgd dat West-Europa en Noord-Amerika honderdduizenden 
inwoners hebben met Kosovaarse roots. Hun kinderen zijn nu vaak 
twintigers en sommigen daarvan zijn bekend als popsterren (de meest 
beluisterde zangeres in NL heeft Kosovaarse roots), voetballers/sters, 
lokale politici en natuurlijk ‘gewoon’ ambtenaren, middenstanders en 
studenten. 
 
Er is alleen één probleem. Hun achtergebleven familie in Kosovo kan 
niet gemakkelijk hun familieleden in ‘Europa’ bezoeken. Dit komt omdat 
Kosovaren als enige Europeanen niet zonder visum kunnen reizen. 
Hier heb ik al vaker over geschreven. En uiteraard heb ik toen ook 
verteld dat Macron en onze eigen Rutte hier verantwoordelijk voor zijn. 
Maar dit is verleden tijd. Afgelopen 19 april is – na vele jaren loze 
beloftes en talloze stemmingen in Brussel – dan eindelijk officieel het 
document getekend: Kosovaren mogen vanaf 1 januari ‘vrij’ door 
Europa reizen. 
 
Om hun familie in Zwitserland te bezoeken, hun werkgever in Duitsland 
te spreken, een zakelijke beurs bij te wonen in België of gewoon om 
het Anne Frank Huis te bezoeken in Amsterdam. Kosovaren kunnen 
zich eindelijk ook echt Europees ‘voélen’, zonder gediscrimineerd te 
worden. En eindelijk zijn ze verlost van het staan in lange rijen voor 
ambassades en het geld kwijt zijn aan visumaanvragen die geregeld 
zonder duidelijke reden worden afgewezen.  
En zo ontwikkelt Kosovo zich weer een heel klein stukje. 
  
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 
VAN 8 MAART 2023 

 
Aanwezig: Ron Coljée (Voorzitter), Wim Dekker, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster, Trudy Steetskamp 
(notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig: Alie Dormans, Gerrie van Rijswijk en Ria Spies. 
 

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering met het lezen van 

een stukje over de Biddag van gewas en arbeid, en over de 

lente van Paul Verbrugge. 

 

2. Bezinning door ds. Renske Zandstra: 

Aan de hand van Mattheus 7: 1-5, artikelen in de krant, het 

Ouderlingenblad en een campagne van de Overheid, spreken 

we met elkaar over de polarisatie in de maatschappij.  

Hoe handelen wij? 

Met de gulden regel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld 

wilt worden’ wordt een oude en wijdverbreide stelregel van de 

praktische ethiek aangeduid.  

Een goede leidraad in het dagelijks leven. 

 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

De scriba neemt ze met ons door. 

 

4. Verslag van de vergadering van 8 februari jl. en actielijst: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 

De actielijst: blijft ongewijzigd. 

N.a.v.: Het dienstrooster 1e halfjaar 2023 is, op een enkele 

invulling na, definitief. 

 

5. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- Renske gaat stap voor stap verder met kennismaken met de 

gemeente en haar verschillende groepen. 

- Zij is gevraagd als spreekster  tijdens de 

herdenkingsplechtigheid voor de oorlogsslachtoffers bij het 
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monument in Den Dolder op 4 mei a.s. en ze heeft daarmee 

ingestemd. 

- Renske zal ds. Harald Oechies doorgeven dat de MC Kerk 

wel bekendheid geeft aan de diensten op oudejaarsavond 

en Hemelvaart, maar niet aan de organisatie deelneemt. 

b. Eredienst:  

- Op Goede Vrijdag kunnen gemeenteleden bloemen onder 

het kruis in de kerk leggen. 

- De nieuwe Paaskaars zal onder het gebruikelijke ritueel 

vanaf de achteringang van de kerk binnengedragen worden. 

- Op 1e Paasdag zal een solist met sopraansaxofoon het 

orgelspel begeleiden. 

c. Pastoraal Beraad: Dit zal volgende week plaatsvinden. 

d. College van Kerkrentmeesters:  

- Zoals het er nu uitziet, is de opbrengst van de Aktie 

Kerkbalans ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, terwijl 

er minder mensen bijdragen. 

College van Diakenen: Er wordt volgende week weer 

vergaderd. Renske zal daarbij aanwezig zijn. 

e. ZWO: De Vastenmaaltijd zal op 14 maart a.s. gehouden 

worden.  

f. Ontmoeting, dat Treft!: Geen bijzonderheden. 

g. Redactie Onderweg: Idem. 

h. Website: De plannen rond de ontwikkelingen van een nieuwe 

website van de MC Kerk via de site van de PKN zijn bijna rond. 

Peter Koster heeft iemand gevonden die het onderhoud van de 

site op zich neemt. 

Diversen:  
- Er is een verzoek binnengekomen van de Antiochisch 

Orthodoxe Kerk in Nederland (AOKiN). Zij zoeken een 

kerkgebouw voor hun diensten waar gemiddeld 100-200 leden 

aanwezig zullen zijn. De scriba zal hen mededelen dat ons 

kerkgebouw te klein is voor zulke grote bijeenkomsten. En 

aangeven dat de OLV in Bilthoven mogelijk een alternatief is. 

Met de OLV is daar onzerzijds geen contact over geweest. 

- Renske Zandstra en Marianne Koster zullen op uitnodiging van 

de school De Kameleon op 5 april a.s. de jaarlijkse kranslegging 

bij het oorlogsmonument aan de Soestdijkerweg in Den Dolder 



12 

 

bijwonen. De leerlingen van groep 8 geven op die dag 

traditioneel de zorg voor het monument over aan de leerlingen 

van groep 7. Op deze plek werden op die dag in 1945 tien 

mannen gefusilleerd door de Duitse bezetters. 

- De batterij van de AED in de kerk is vervangen. De scriba zal 

informeren of er een herhalingscursus over de bediening van de 

AED gegeven kan worden. 

 

6. Rondvraag: 

Na de Paasdagen is Renske Zandstra een paar dagen vrij. Zij 

zal een collega uit de regio vragen voor haar waar te nemen. 

 

7. Sluiting: 

Rein van Dijk leest ‘Ik hoop op mensen’ van Kees Harte naar  

Paul van Vliet voor.  

 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 12 april 

2023 

 

Rein van Dijk, scriba 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 

Leerhuis Bijbel en Geloof in mei 
 

Datum: dinsdag 9 mei 2023 Tijd: 10:30 tot 12:00 uur 
in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123B Den Dolder 
 

Inleiding en presentatie door Ds. Harold Oechies 
Tevens is aanwezig ds. Renske Zandstra. 
 

Bewust of onbewust hebben we 
allemaal wel een plaatje van Jezus in ons hoofd. 
Zoals dat van een vriendelijke bebaarde man in wit 
gewaad of dat van de goede Herder. Ons plaatje 
zegt daarmee ook iets over onze manier van 
geloven.  
Dat blijkt ook al uit hoe we over hem spreken: Jezus 
of liever Jezus Christus? Nu zijn er in de loop van het 
Christendom vele voorstellingen van Jezus ontstaan. 
Niet alleen in het Christelijke Westen maar ook in 

Afrika en Azië.  
We gaan dan met elkaar in gesprek over de naamgever van ons geloof 
aan de hand van de plaatjes uit 2000 jaar Christendom.  
                                                 ***** 
Zondag 14 mei is ds. Ruud Bartlema onze gast in de kerkzaal van 
de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B, Den Dolder.  
Hij houdt van 15:00 tot 16:00 uur een lezing over de Russisch-
joodse schilder Chagall en zijn visie op de Christusfiguur. 
                                               
Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar Joodse mystiek.  
Hij studeerde theologie, met speciale belangstelling voor mystieke 
stromingen uit het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als 
beeldend kunstenaar.  
Al bijna een halve eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc 
Chagall, behalve schilder graficus, beeldhouwer, ceramist.  
Ds. Bartlema is bekend door zijn cursussen en lezingen, onder andere 
aan de HOVO’s  in Amsterdam en Leiden. Ook begeleidt hij reizen naar 
het werk van Chagall in Frankrijk en Duitsland.  
Deze middag is een initiatief van de werkgroep Ontmoeting, dat treft! 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en 
een hapje. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom 
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Oecumenisch Kloosterweekeinde: vr. 20 – zo. 22 oktober 2023.                       
 
Opnieuw willen we vanuit de kerk van  
Onze Lieve Vrouw en de Maria Christina 
Kerk een gezamenlijk kloosterweekeinde 
organiseren.  
We verheugen ons er gast zijn bij de 

monniken van de Sint-Willibrord abdij in Doetinchem. We proeven van 
hun Benedictijnse spiritualiteit. Wij zijn welkom bij hun diensten - van 
metten (6:15 uur) tot en met completen (20:30 uur). Eén van de 
monniken zal ons rondleiden door de Abdij en ons iets vertellen over 
het gemeenschapsleven.  
 
Verder verblijven we in het gastenverblijf de Hooischuur van de 
Abdijhoeve, waar we beschikken over een eigen verblijfsruimte met 
prachtige één- en tweepersoonskamers en een gemeenschappelijke 
ruimte. Om alvast een indruk van de Abdij en het gastenverblijf te 
krijgen, zie: www.willibrordsabdij.nl  
 
Als thema voor het weekeinde kwamen we bij de 
voorbereidingsbijeenkomst met elkaar uit op: Verbinding.  
Op allerlei manieren willen we tijdens dit weekeinde de verbinding 
zoeken: met elkaar, met onszelf (onze ziel) en, wat er in ons leven 
speelt en met God. Naast de getijdevieringen van de broeders is er 
ruimte voor groepsgesprek én stille tijd voor jezelf.  
Zaterdagmiddag wandelen we door de mooie omgeving naar kasteel 
Slangenburg. We eten en drinken daarna gezellig samen.  
 
Het gaat dit najaar om het weekeinde van 20 – 22 oktober 2023. 
Aankomst:  vrijdag de 20e tussen 15:00 en 15:30 uur 
Vertrek: zondag 22e oktober na de lunch.  
De kosten voor het weekeinde bedragen: € 205, inclusief maaltijden, 
koffie en thee en lakenpakket.  
 
Er is ruimte voor minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.  
Aanmelden kan vanaf nu bij Annie van Dijk,  
e - mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefonisch: 030-2281589.  
Deze inschrijving wordt geldig bij een aanbetaling van € 50.  
 
Graag nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan,  
pastor Annelies van den Boogaard en ds. Renske Zandstra  

http://www.willibrordsabdij.nl/
mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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Half uurtje barokfeest met koor en strijkers 

 

Voor de agenda: zondag 4 juni kunt u om 16:30 uur genieten van 

een gratis kort concert door projectmusici in onze kerk.  

Op het programma staan parels van Vivaldi en twee onbekende 

tijdgenoten. 

 

Wie kent niet de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi?  

Maar het credo dat wij deze middag van de Italiaanse 

componist en violist horen is vrijwel onbekend.  

Het is een spetterend stuk zangers en strijkers. 

Bijna niemand kent Evaristo Felice Dall’ Abaco. 

Hij werkte voor het Duitse hof. Voor Franse en Nederlandse hoven 

componeerde hij kamermuziek. In de ouverture (serenade) voor 

strijkers is Vivaldi’s stijl duidelijk te horen. 

Francesco Feo, nog zo’n onbekende barokcomponist. 

Van hem zingt en speelt het ensemble de Litania Lauretana,  

Latijn voor Litanie van Loreto, ook wel bekend al Litanie van de Heilige 

Maagd Maria.  

De tekst zou zijn ontstaan bij het Maria-heiligdom in Loreto.  

Vandaar de naam. Op You Tube is de muziek van deze onbekende 

componisten te beluisteren, maar niet van de twee laatst genoemde 

werken. Langskomen is dus een unieke ervaring! 

 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een 

drankje. Genoten van dit miniconcert? Dan is een bijdrage -contant of 

digitaal- welkom bij de uitgang. 
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